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SNUFFELHANGAAR

Gezondheid is een belangrijk thema in het leven
van Annemie. Een afwisseling van tegenvallers,
bezorgdheden en de laatste tijd vooral
overwinningen. Pretoogjes verraden de moed en
humor waarmee Annemie dit alles in handen
neemt. 
 In de zomer van dit jaar is na lang zoeken de
dreiging van kanker afgewend en omgezet naar
nieuwe levenslustige plannen. 

In gesprek met Annemie Van De Weyer

 

Inline dance

Bezoek aan ‘bouw 3’, het gebouw waar
Annemie werkt, maakt indruk. 
Tientallen collega’s, beschermd met hygiënische
kledij, werken geconcentreerd in een bijna
gewijde stilte aan voedingsproducten.
Chocolade, macarons, chips, brésilienne noten,
lolly’s, koekjes, het aandenken voor de dag van
de klant, … 
Het is er bij momenten erg druk, alle hens aan
dek. Iedereen is nodig, en dan moet ook iedereen
mekaar bijstaan.
De productielijn, waar iedereen zijn eigen plek
heeft, is teamwerk; sorteren, inpakken, toe
slippen, verpakken in dozen, stapelen, … en dan
vertrekken de producten naar zowat overal…
Onder meer naar de pralinewinkel vlak over de
deur waar Annemie zelf woont.

Hoezeer de collega’s een hecht team vormen
blijkt vooral als Annemie vertelt over de steun
die ze krijgt bij de zoektocht rond haar
gezondheid. Collega’s leven mee en zijn echt
betrokken bij de ups en downs. Daarvoor kom je
naar het werk.

Bouw 3

“Lidwina, ik wil daar nooit meer weg.
Maar het is er wel veranderd: meer werk, meer volk,

maar ook meer aandacht voor ons.”

Wat doet het deugd dat ik zo van harte 
terecht kan bij de collega’s, 

en vooral ook dat ik merk dat ze zo blij zijn 
toen ik deze zomer goed nieuws kreeg.

Komen werken met pijn … Het is vaak moeilijk, 
maar ik weet dat ik op het werk gesteund word, 

waardoor de goesting nog steeds groter is dan de last.

Soms vergeet ik mijn stok al, 
ik stap beter, 

ben minder moe, 
en heb terug goede vooruitzichten.

AUTEUR: PAUL GOOSSENS / VERTELLER: ANNEMIE VAN DE WEYER / FOTOGRAFIE: DUIZEND WOORDEN



 … Fitnessen op de loopband (waar ik dan
wandel … niet loop hé) en de fiets moeten
helpen bij de opbouw van conditie.
Het is vermoeiend, maar achteraf voelt het
altijd goed.
… In line dance … Het is lang niet meer gegaan,
maar deze herfst start het terug.
 “Hony tonk angels” …  “He good lookin’” …
… Vakantie aan zee, strand, terrasjes,
winkelen, lekker eten, uitrusten, en dat samen
met vrienden.
… Standjes op een beurs waar zelfgemaakte
decoratie wordt verkocht.
… En misschien vooral … De ‘Snuffelhangaar’. 
Stiekem vroeg ik me af of deze bezige bij nog
wel tijd heeft om te gaan werken, maar dat
heb ik met mijn eigen ogen gezien. 
De levensvreugde blijft intact en op die manier
schijnt een mooi en zacht licht over de
moeilijke stukken van het leven zoals
gezondheid, geld en familie, die Annemie ook
op haar bordje krijgt.
 

Over bordjes
gesproken …  

De snuffelhangaar

“We nodigen jou bij deze uit in de
snuffelhangaar.”
Annemie en haar man René  bieden een
uitgebreid aanbod aan tweedehands materiaal
aan: servies, speelgoed, decoratie, bestek, kledij,
schotels, glazen, kadertjes, en vooral ook
zelfgemaakte kussens en sleutelhangers. 

Annemie verzamelt de dingen die mensen
kunnen missen en stelt ze ter beschikking voor al
wie het nodig heeft. Het doet Annemie deugd
om mensen te kunnen helpen met de inrichting
van hun woning en de zorg voor het gezin. Het
staat open voor collega’s, mensen uit de buurt,
maar eigenlijk eender wie. Tal van mensen
komen immers in de buurt wonen, zonder dat ze
iets hebben. 
Elke avond en elke vrije dag is het voor Annemie
snuffelhangaar. 

Beste Annemie, ik wens je de gezondheid toe die
je toelaat bezig te zijn met jouw schone plannen
en dromen, zodat je kan genieten van leven en
werk. 
En ik wens je wat financieel comfort toe, dat zou
veel dingen makkelijker maken, … En nog iets
langere pauzes op het werk … 

Met een knipoog, Paul.
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